
Image not found or type unknown

Tim Grimm & Sergio Webb

Saturday 05 Oct 2024
Image not found or type unknown

Oktober is dit jaar de maand van de vaste waarden voor In the Woods! Naast John Gorka 26 oktober komt ook 
Tim Grimm ons weer een avond laten proeven van songwriter schap op hoog niveau. Iets wat hij al doet sinds 
zijn Europese debuut bij ons.  Kwaliteit kun je niet vaak genoeg beleven. Na de geweldige samenwerking 
tijdens zijn laatste toer, is Sergio Webb, die we al kenden van zijn samenwerking met David Olney en Freek de 
Jonge, bereid om Tim ook deze toer Tim te vergezellen.

“He\'s perceptive, reflective and engaging. His music is personal and intense. It\'s deep. Deep.” 

ROOTS IN MAY -Spirit Rocks

“Tim seamlessly blends his deeply personal ruminations on family, friends, lovers, a musician\'s transient life, 
and the frequently confounding nature of existence—and creates a universally felt home for memory, gratitude, 
acceptance, and regret.”  Alan Cackett— UK

All Real Living Is Meeting



Een van de bekendste uitspraken van mijn favoriete filosoof Martin Buber. Of zoals een bezoeker die er na 
lange tijd weer was zei: “Dit is toch veel beter dan weer een avond Netflix bingen. We moeten dit vaker doen.” 
De ontmoeting met Tim en natuurlijk Sergio is altijd inspirerend. Er is zoveel te delen met elkaar. Er is nooit 
tijd genoeg. Door files in het land hadden we deze keer wat korter tijd. Maar gelukkig zorgde het diner voor een 
moment om even bij te praten. En als je elkaar al lang kent, pak je de draad zo weer op.  Het was deze avond 
een ontmoeting met veel bekende gezichten, die om verschillende redenen een tijd niet waren geweest. Ook 
onze oude geluidsman Robbert kwam langs. Helaas was het bruidspaar dat op de kop af 11 jaar geleden op 
zaterdag 5 oktober 2013 hun bruidsfeest vierden met familie en vrienden met een concert van Tim niet 
aanwezig. Maar het was ook een ontmoeting in spirituele zin. Herinneringen aan Eric Taylor, David Olney, 
Greg Trooper, Jimmy Lafave en anderen die er niet meer zijn. Bezoekers en medeoprichter van In the Woods; 
Kees. Tim besteed altijd aandacht aan zijn inspiratiebronnen. Ook aan Michael Philips die hij graag naar 
Nederland had gehaald en overigens verantwoordelijk is voor de song Dutchman prachtig uitgevoerd door 
David Olney. Tim had een vrije zaterdag deze tour en al geboekt voor John Gorka bij In the Woods, maar helaas 
moet John aan zijn heup geopereerd worden. Dat Tim inmiddels gewoon ook tot het illustere gezelschap van 
genoemde Poetic Champions behoort, daar zijn we al geruime tijd van overtuigt. Tim heeft het vermogen om 
met zijn aan William Blake gerelateerde ‘sense of wonder’, zijn beleving van de dagelijkse en voor het oog 
gewone zaken om te zetten in poëzie.

We kregen weer een prachtig palet aan songs gepresenteerd, met het karakteristieke warme stemgeluid en 
gitaarspel van Tim zoals we dat al jaren kennen. Dit perfect aangevuld met begeleiding van Sergio op het juiste 
moment en op de juiste wijze. Klassiekers als King Of The Folksingers, te beginnen King Ramblin’Jack Elliot, 
zo genoemd bekende ons Tim, door Bob Dylan. Jack treedt als 93-jarige nog steeds op. Een nieuwe song die 
wordt uitgebracht in 2025. Een mooie ode aan vriend Eric Taylor, die van een dieet van whisky uiteindelijk was 
overgegaan naar rode wijn, met het voordeel dat je daar om 10 uur in de ochtend mee kon beginnen. Dit bracht 
dierbare herinneringen boven aan Eric en zijn optredens bij In the Woods. Maar wat Tim en hem ook verbond 
was de aandacht voor het leed en de ontberingen van de Native Americans. Het hersenspoelen en hun cultuur 
moeten afzweren na plaatsing in boarding schools mooi gevat in de song Joseph Cross. We leerden ook dat Tim 
zijn spijkerbroeken bij voorkeur in Amsterdam koopt, daar zit het merk Grim Tim hem als gegoten. Hij vertelde 
over Asheville North Carolina, waar zich een ramp heeft voltrokken. Zijn zoon Jackson had er net een huis 
gekocht. Hij leeft gelukkig nog maar het water staat kniehoog in zijn huis.  Ook kwam zijn acteurs carrière nog 
voorbij in King Lear, wat was geïnspireerd op gesprekken met de belezen David Olney. Tim was net terug uit 
Italië en had daar samen met Sergio gespeeld in een concertreeks als ode aan Leonard Cohen. Toen ze samen 
Famous Blue Raincoat ten gehore brachten met Sergio op akoestische gitaar,  zagen we puur vakmanschap om 
ze een cover te kunnen neer zetten en ervaarden we,  wat we gemist hadden in Italië. Een begenadigd 
muzikanten koppel, die hard werken. Tim gunt je een blik in zijn leven door middel van songs als onder andere 
Thirteen, Boots, Rolling Hills. De zo noodzakelijke ontmoeting met die ander om het leven waardevol te laten 
zijn. De ontmoetingen live en in spirit. Die mening werd gedeeld door de bezoekers, het team, Tim en Sergio. 
Volgend jaar weer een reünie?  

1.Broken Truth

2.Stirring up Troubles

3.New Boots

4.Turning Point 

5.Joseph Cross (Eric Taylor)



6.Browning Mountain 

7.Gone (new release in 2025)

8.Lonesome All the Time

9.Heaven

10.Twenty Years Of Shadows

     

      1.Thirteen years 

     2. King Of The  Folksingers 

     3. Dreaming Of King Lear 

     4. If It Wasn\'t For The Wind ( David Olney) 

     5. Lone Some On\'ry And Mean (Sergio Webb/ Vocals (Steve Young)

     6. Famous  Blue Rain Coat (Leonard Cohen)

     7. Getting Older

     8. These Rolling Hills

     9. Bow and Arrow 

    10.The Peoples High Way

Tim Grimm: Vocals  & guitar  Sergio Webb: electric / acoustic guitar, vocals).

All songs written by Tim Grimm unless noted otherwise

https://timgrimm.com


