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Ingetogen was vandaag het sleutelwoord bij het concert van Richard Shindell. Tussen de nummers 
door kon je de vogeltjes buiten horen kwetteren. Het paste prima bij de muziek waarin ook Shindell's 
liefde voor zijn nieuwe vaderland Argentinië prominent naar voren kwam. Shindell is een diepzinnige 
observator die zijn inspiratie van dichtbij haalt: zijn gezin, het uitzicht op zijn balkon, de plaatsen waar 
hij opgroeide in New Jersey. Maar ook van zijn klassieke leermeesters Bob Dylan, Woody Guthrie, de 
oude bluesperfomers, ze kwamen allemaal op bezoek vanavond in een uitverkocht huis met de 
zomer voor de deur.

1.The Island

2.Fenderio

3.Blue Northern Light (Ollabelle/Glenn Patscha)

4.Arrowhead

5.Reunion Hill

6.Sitting On Top Of The World (Chester Burnett)

7.Get Up Clara

8.Che Guevara T-Shirt



9.Balloon Man

 

1.Waiting For The Storm

2.Nora

3.Fishing

4.Deportee (Woody Guthrie)

5.Transit

6.Señor (Bob Dylan)

7.There Goes Mavis

8.Wisteria
 

Richard Shindell vocals, acoustic guitar
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