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Van zijn uiterlijk moet hij het niet hebben, maar wat een smachtende prachtstem. Daarmee zong hij
op meeslepende manier zijn liedjes, met daarin de de zee als rode draad. Hij vertelde hoe hij ze
opnam in de hooischuur en afmixte op de speakers van zijn auroradio. Barefootin' drumster Jen
Gellerin omfloerste het geheel met een passende percussie-mystiek. En violist Jeb Bowes voelde
zich gelijk thuis bij ons in het bos, hij woont ook in The Woods, dat is dan een wijk van het dorpje
Nederland in Colorado, USA. Soms gaat hij wandelen op een vulkaan in Nicaragua, daar ontmoette
hij gastzangeres Saskia. En dat kwam allemaal -als door een wonder- bij elkaar vanavond.

1.Red And Gold solo

2.Mercury

3.The Stable Song

4.Big Black Car

5.The Universe (Gregory Alan Isakov/Ron Scott)
6.That Moon Song

7.Virgina May



8.St. Johns Smith Square (Gregory Alan Isakov/Reed Foehl)
9.Salt And The Sea

10.August Clown

1.San Francisco solo

2.Black And Blue

3.That Sea, The Gambler

4.A.M. solo

5.Drank All The Wine (Gregory Alan Isakov/Ron Scott)
6.Liars

7.Words (Gregory Alan Isakov/llan Isakov)
8.Freeway Searching

9.Say Darling Say (Traditional)

10.The Same Time Tomorrow solo
11.Garden

12.All The Good Times (Traditional)

Gregory Alan Isakov vocals, acoustic guitar
Jeb Bows violin
Jeb Gilleran barefoot drums

Saskia Veerswijk backing vocals on "Garden"

www.gregoryalanisakov.com



