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Eric Taylor draagt al jarenlang de erfenis van Texas Troubadour Townes van Zandt en diens 
kameraden op zijn schouders. You're life is as sad as your sad sad songs wordt er wel eens tegen 
hem gezegd. Nee, zegt Eric Taylor dan, die songs gaan niet over mij, die gaan over jullie. Dan 
proclameert hij zijn teksten, in lange inleidingen, op de hielen gezeten door de duivel en de 
drinkebroers van Townes van Zandt. Alles door eigen schuld kwijtgeraakt (Deliah, you're all I had, 
and now you're gone), nog meer slecht nieuws (Bad News) en onderweg naar nergens (Where I Lead 
Me), werkend in de liquorstore (Dean Moriarty). Al die meeslepende en deprimerende nummers 
prachtig ingevuld door de breed uitwaaierende elektrische gitaar van Mathias Schneider. Voeg daarbij 
nog de supporting vocals van de Douma Brothers in Two Fires en All So Much Like Me, dan is de 
conclusie in het afsluitende nummer meer dan gerechtvaardigd: Ain't But One Thing Give A Man The 
Blues...

1.Carnival Jim And Jean

2.Highway Kind (Townes van Zandt)

3.Where I Lead Me (Townes van Zandt)

4.Dean Moriarty

5.Manhattan Mandolin Blues

 



1.Delia/Bad News (Eric Taylor/Traditional)

2.Mickey Finn/High Heels And Twenty Dollar Bills

3.Two Fires

4.All So Much Like Me

5.All Day Saturday

6.Ain't But One Thing Give A Man The Blues (Arthur Jackson)
 

Eric Taylor vocals, acoustic guitar

Mathias Schneider electric guitar

Jan Douma en Jelle Douma vocals on "Two Fires" and "All So Much Like Me"
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